
Marijke Meems 

Lied: je bent gewoon een mens  
 

Ver van huis 

Als je kracht verloren werd

Een strijd verloren werd  

En je de aftocht blaast 

 

Of het nou oorlog is 

Of niet,  

als het wringt of als het raast 

Aan welke kant je stond 

Dat vragen ze 

 

Maar ‘t voelt aan elke kant gemeen 

Je staat daar moederziel alleen 

  
  
           Je bent gewoon een mens 

Het liefst de liefde voelen 


Van de liefste mensen om je heen 

Als die nog bestaan 

  
Dicht bij huis 

Als je kracht verloren is 

Een strijd verloren is

En je de aftocht blaast 

 

Of het nou oorlog is 

Of niet,  

als het wringt of als het raast 

Of ‘t een beetje gaat 

Dat vragen ze 

   

Hoe goed bedoelt, ‘t gaat langs je heen 

Je staat daar moederziel alleen 


Je bent gewoon een mens 

Het liefst de liefde voelen 

Van de liefste mensen om je heen 

Als die nog bestaan 

 

Je bent gewoon een mens 

Het liefst de liefde voelen 

Van de liefste mensen om je heen 



